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 Hành trình Về nguồn là một trong những hoạt động thường niên của Chi bộ 24 thuộc 

Khoa Công nghệ May và Thời trang diễn ra từ 28/2-3/3/2020. Năm nay đia điểm về nguồn là 

miền Tây Bắc với địa danh mong đợi được tham quan là Điện Biên Phủ.  

 Đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường cũng như Chi bộ Khoa Công 

nghệ May & Thời trang đã tổ chức và tạo điều kiện cho tôi trải nghiệm một chuyến đi vô cùng ý 

nghĩa và bổ ích khi được thực tế quan sát nơi đã ghi dấu những chiến thắng oai hùng của dân tộc 

cách đây hơn 60 năm. 

 Đoàn có 7 người, ngày đầu tiên, đoàn xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh, đáp chuyến 

bay đến sân bay Nội Bài lúc 8h. Từ đây, đoàn được HDV đón về Hà Nội ăn sáng và khởi hành đi 

Mộc Châu. Trên đường đi, Đoàn dừng chân tại Thung Khe, nơi còn được gọi là đèo Đá Trắng, 

quan sát chợ nhỏ bên đèo và thưởng thức một vài món ăn tại khu vực này. Khi đến Mộc Châu, 

đoàn ghé tham quan và chụp hình lưu niệm tại Đồi Chè trái tim và một số cảnh đẹp tại Thung 

Lũng Mận Nà Ka.  

 
Hình chụp tại đèo Thung Khe và Đồi chè trái tim 

 Buổi chiều, Đoàn tham quan Động Sơn Mộc Hương hay còn gọi là Hang Dơi. Tôi cứ 

nghĩ đây là một hang động thông thường, nhưng qua lời của anh hướng dẫn viên thì hang Dơi 

mang nhiều ý nghĩa hơn tôi tưởng. Đây không chỉ là một danh lam thắng cảnh được hình thành 

từ đá tự nhiên, mà còn là di chỉ khảo cổ với nhiều hiện vật minh chứng cho sự xuất hiện và cuộc 

sống của người Việt cổ cách đây hàng ngàn năm. Đây còn là cơ sở cách mạng cũng như nơi ẩn 

náu và cất giấu vũ khí của chiến sĩ ta trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi 

và vài người trong đoàn đã cố gắng quan sát, tưởng tượng không gian sinh hoạt của các chiến sỹ 

xưa, còn có cả dấu tích của chiến sỹ được lưu lại trên vách đá. Do vậy, Hang Dơi đã được công 

nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia vào năm 1998. 

 

Tham quan hang Dơi 



 Địa điểm tiếp theo trong hành trình ngày thứ hai là thăm nhà tù Sơn La - một chứng tích 

về sự tàn bạo của chế độ thực dân Pháp. Một cảm xúc thật khó tả khi nghe thuyết minh về những 

âm mưu thâm độc và tàn ác của thực dân Pháp khi giam cầm và đày ải các chiến sỹ cộng sản yêu 

nước. Nhìn cây đào "Tô Hiệu" xanh tốt mang tên một chiến sỹ cách mạng, nhìn lớp học chính trị 

được tổ chức trong tù, tôi lại càng khâm phục nghị lực, ý chí và tinh thần sáng tạo, kiên cường 

bất khuất của các chiến sỹ cách mạng, luôn phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, 

quyết tâm giành độc lập cho dân tộc.  

 

Chụp hình tại Nhà tù Sơn La và cây đào "Tô Hiệu" 

 Chúng tôi rời nhà tù, lưu lại vài tấm hình với hoa ban nơi đây và tiếp tục khởi hành đi 

Điện Biên, chinh phục đèo Pha Đin, là một trong "Tứ Đại Đỉnh Đèo" với những cung đường dài 

và hiểm trở nhất Việt Nam, nối liên 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đến Điện Biên cũng đã tối, 

chúng tôi thưởng thức các món ăn đặc sản tại Điện Biên và nghỉ ngơi cho chuyến tham quan đặc 

biệt ngày mai. 

  Khởi đầu là hành trình tham quan Sở Chỉ Huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại khu di tích 

Mường Phăng cách Thành phố Điện Biên 40km. Lần đầu tiên tôi được lên thăm Điện Biên Phủ, 

địa danh với chiến thắng "lừng lẫy năm chân, chấn động địa cầu" khiến tôi hào hứng vô cùng, tôi 

tranh thủ hít thở, tận hưởng khí hậu trong lành của khu rừng nguyên sinh mà người dân bản địa 

đã gìn giữ bảo vệ, và thêm phần bồi hồi xúc động, hiểu rõ hơn về tinh thần chiến đấu ngoan 

cường của các anh bộ đội cụ Hồ, thêm yêu vị Đại tướng, người Anh Cả của Quân đội nhân dân 

Việt Nam khi quan sát những di tích được trùng tu, tôn tạo tại đây như: Chiếc lán đơn sơ, mộc 

mạc dùng làm nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trạm gác tiền tiêu, lán ngủ điện 

báo viên, hầm tổng đài điện thoại, lán làm việc của Ban thông tin, nhà tác chiến... Điều đặc biệt 

hơn chính là được nghe chị hướng dẫn viên du lịch là người đồng bào Thái thuyết minh. Qua các 

câu chuyện chị kể, bài thơ chị đọc, chất giọng của chị tôi như cảm nhận được tình dân tộc, sự 

gắn bó của dân và quân ta trong những năm tháng chiến đấu anh dũng, hào hùng đã tạo nên 

chiến thắng của quân đội Việt Nam năm xưa đánh bại kẻ thù xâm lược, chiến thắng đó không thể 

thiếu sự đóng góp của đồng bào dân tộc nơi đây. 



 

Hình lưu niệm tại Sở chỉ huy chiến dịch và lán trại của Đại tướng 

 

Nơi làm việc, nghỉ ngơi của Đại tướng và hầm trú ẩn được đào xuyên lòng núi 

 
Tham quan lán làm việc của Ban thông tin và hầm của trưởng Ban thông tin 

 
Chị hướng dẫn viên người đồng bào Thái 

 



 Điểm đến tiếp theo của hành trình Về nguồn trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng 

chính là Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ. Không gian Nhà trưng bày với nhiều hiện vật, nhiều 

bức tranh cùng những khung cảnh tái hiện những ngày tháng gian khổ, những hy sinh mất mất, 

người xem như sống lại những thời khắc lịch sử của 66 năm về trước. Niềm tự hào xen lẫn sự 

xúc động không diễn tả thành lời, nước mắt tôi đã rơi lúc nào không hay! 

 

 
 

Tại Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ 

 

 Rời Bảo tàng, đoàn chúng tôi ghé thăm di tích ngoài trời là Đồi A1, hướng dẫn viên đã 

giới thiệu về tầm quan trọng, ý nghĩa của ngọn đồi trong Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được 

nghe những câu chuyện hết sức cảm động, về những khó khăn khi chiến đấu, những tấm gương 

hi sinh của các chiến sĩ trên ngọn đồi. "Với một đoạn hào dài gần 50m, quân đội ta đã phải hy 

sinh 300 chiến sĩ"!! Và hơn 2.500 chiến sĩ đã hy sinh sau 39 ngày đêm giành giựt tại đỉnh đồi. 

Quả thật không thể kể hết được những đau thương và mất mát tại đỉnh Đồi A1 này. Và may mắn 

hơn, chúng tôi đã được gặp một cựu chiến binh trong trận đấu lịch sử ngày ấy. Bác vẫn khoẻ 

mạnh, ngày ngày lên thắp nhang cho đồng đội cũ của mình! Được trò chuyện với Bác là cả một 

niềm vinh dự và hạnh phúc không dễ gì có được.  



 
Tham quan di tích Đồi A1 

 
Chụp hình với cựu chiến binh  

 

 Sau đó, đoàn tham quan hầm Đờ Cát (De Castries), một căn cứ vô cùng kiên cố, nhưng 

sau 55 ngày đêm chiến đấu ngoan cường, quân dân Việt Nam đã chiếm được căn hầm chỉ huy 

của Tập đoàn cứ điểm này.  

 

 
Chụp hình tại hầm Đề Cát 



 

 Tiếp đến, đoàn còn tham quan di tích Thành Bản Phủ, là chứng tích ghi dấu mốc lịch sử 

về công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng Mường Thanh. Bên trong đền thờ vị anh hùng áo 

vải Hoàng Công Chất, người là biểu tượng và là niềm tin cho tinh thần yêu nước, đoàn kết dân 

tộc, đã lãnh đạo các tướng lĩnh chống giặc Phẻ vào thế kỷ 18. Cạnh đền là một cây cổ thụ mang 

tên đại đoàn kết do chung gốc nhưng là sự kết lại của ba cây: cây đa, cây si và cây đề. Trải qua 

bao biến cố và thăng trầm, cây vẫn vững chãi như biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa người 

Thái, người Kinh và các dân tộc khác trên mảnh đất Điện Biên.  

 

 
Di tích Thành Bản Phủ 

 

 Một chuyến đi với nhiều ý nghĩa, cảm xúc lắng đọng, hạnh phúc khi được nghe, được 

nhìn trực tiếp không phải qua sách vở! Thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra trong thời bình, được 

hưởng nền độc lập do những hy sinh, mất mát của ông cha đem lại, chúng ta cần trân trọng và 

gìn giữ nền hoà bình ấy cho muôn đời sau. 

 Hơn nữa chuyến đi còn giúp tôi thấy được những nét đẹp của quê hương đất nước, 

những món ngon trong ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Và theo tôi, tuy lần đầu tham gia 

nhưng tôi cảm thấy những chuyến về nguồn như thế thật hết sức có ý nghĩa trong việc mở mang 

kiến thức về nhiều mặt cho thế hệ sau. Qua đó phần nào bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, 

nâng cao ý thức dân tộc, góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp của đất nước và con người Việt 

Nam.  

 Sau đây là một vài hình ảnh tham quan một số nơi 

 

Chụp hình lưu niệm tại di tích đèo Pha Din 



 

Chụp hình lưu niệm tại tượng đài kéo pháo và tượng đài chiến thắng  

 

Chụp hình với hoa ban và hoa đào 

 

 Một vài món ăn đặc sản mà cả đoàn được thưởng thức trong chuyến đi: : bê chao, nộm 

hoa ban, gỏi cà pháo da trâu, thịt nướng, gà bản hấp, măng... 

 

 
 

Hình chụp các các bữa ăn với các món đặc trưng của vùng 

 

 

 

 Người viết: Nguyễn Thị Hạ Nguyên 


